1947 - 2024



En dan ineens ben je weg
En lijkt de wereld stil te staan
Maar in ons hart leef je verder

Heel diep in ons, blijf je bestaan

Wij nodigen jullie uit om samen met ons het leven van Fred te herinneren op dinsdag 16 juli
om 14.00 uur in de aula van crematorium Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 in Zoetermeer.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren, elkaar te ontmoeten en herinneringen te delen.

Al jullie herinneringen aan Fred zijn ons meer dan dierbaar.
Wij stellen het op prijs als jullie deze met ons zouden willen delen op www.cuvo.nl/condoleren

Als familie verzorgen wij zelf de bloemen.

In alle rust is van ons heengegaan mijn echtgenoot en maatje, onze vader,

schoonvader en lieve opa

Alfred Clardey

* Den Haag, 30 augustus 1947

- Fred -

T Waddinxveen, 10 juli 2024
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